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Bezinning

Over het vinden van HOOP

Ik vind het moeilijk om optimistisch te zijn in onze tijd. Problemen die ons boven
het hoofd groeien, te veel leiders die ongeschikt zijn of erger.

Maar als optimisme niet lukt, hoe zit het dan met hoop? Of is dat hetzelfde? In
ons spraakgebruik worden die twee vaak door elkaar gebruikt. Maar ik haal ze
liever wat uit elkaar. Het verschil zit voor mij in de bron waaruit het voortkomt.
Optimisme of pessimisme komen vooral voort uit de gebeurtenissen zoals die
zich ontwikkelen (nou ja, je karakter werkt ook wel een beetje mee natuurlijk, of
tegen...) In de bijbel ben ik de woorden optimisme of pessimisme nooit
tegengekomen. Terwijl hoop er niet uit weg te denken is. Hoop vindt zijn
oorsprong niet vooral in gebeurtenissen, maar in de bron van ons leven zelf. In
God dus, zeggen we in de kerk.

In het hart van onze christelijke traditie staat een verhaal waarin dat heel duidelijk
wordt. Een verhaal over hoop, terwijl er voor optimisme echt geen plaats meer is.
Het is hét verhaal waar de kerk uit is voort gekomen: Jezus’ weg naar het kruis, en
wat daarna gebeurde. Zijn dood was, na hoog opgelopen verwachtingen, het
definitieve dieptepunt. Want het was dus niet goed afgelopen.

Dat het Pasen werd, betekende dat
dan dat het dus téch goed was
afgelopen? Was hij ‘gewoon’ weer bij
hen terug? Nee, zijn aanwezigheid
werd opnieuw ervaren, maar totaal
anders dan voorheen. Hij wés er, heel
echt, maar tegelijk heel ongrijpbaar.
Hij ging door dichte deuren, hij
verscheen aan zijn vrienden, en
verdween ook zomaar weer. Er werd
een nieuwe dimensie zichtbaar, vanuit
God, de bron zelf van ons bestaan. En
met nieuw gevonden hoop zetten ze
het werk van Jezus voort. Je zou
kunnen zeggen dat zij zelf opnieuw
waren gevonden, net als vroeger toen
ze ooit door Jezus geroepen waren.




Bezinning

Vaclav Havel, (tsjechisch schrijver en politicus, gevangene van het
communistische regime, later president van het bevrijde Tsjecho-Slowakije)
schreef over hoop als een 'kwaliteit van de ziel, die niet athankelijk is van wat er in
de wereld gebeurt'. 'Een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.’
Waar haalde hij dat vandaan? Hij was weliswaar katholiek gedoopt, maar vond
zichzelf geen overtuigd christen. Hij werd agnost, bleef onzeker en zijn leven lang
zoekend. Blijkbaar was dat toch geen belemmering voor hem om hoop te
vinden. Maar hoe kun je nu iets vinden voorbij de horizon, zoals hij dat noemde?

Hoop is niet zomaar te vinden, denk ik. Alsof het ergens verstopt zit, en je alleen
maar beter zou moeten zoeken. Maar als je het dan téch vindt -Pasen, we vieren
het elke zondag-, dan is het alsof je zélf gevonden wordt. En daar hoef je dus
geen supergelovige voor te zijn. Kijk, dat maakt mij dan toch weer wat
optimistisch!

Dio Soeteman

afbeelding:
De maaltijd in Emmats, Rembrandt van Rijn, Louvre.



Pastoraat

Studie

Net als artsen en vele andere professionals hebben ook predikanten de plicht om
hun kennis up to date te houden en zich intellectueel te blijven ontwikkelen. We
moeten daarom twee of drie weken per jaar studeren of cursussen volgen.

Dat is de reden dat u mij de komende week niet in het mooie Leersum treft: ik
doe een cursus biblio-loog. Nooit van gehoord? Kan kloppen. De methode is
nog maar een paar jaar geleden overgewaaid vanuit Amerika en Duitsland. Het
(rare!) woord is een samentrekking van ‘Bijbel’ en ‘dialoog’. Het is verwant met de
Joodse traditie van omgaan met verhalen en midrasjim vertellen en het is een
manier van groepswerk die Bijbelverhalen heel persoonlijk laat ervaren. Ik heb
de eerste cursusdagen al gehad en ben enthousiast. Ik zal nieuwsgierigen deze
methode zeker een keer laten ervaren.

Diederiek van Loo



Diaconie

Collecten

Collectedoel oecumenische viering 21 september

In deze viering in de vredesweek wordt gecollecteerd
voor PAX. PAX is een vredesorganisatie die zich inzet
voor inclusieve vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. Zij
ondersteunen partners wereldwijd daarin, van
activisten tot beleidsmedewerkers en beleidsmakers.
Daarom zien zij hierbij ook een rol in Nederland voor
zich weggelegd. Niet alleen om de lokale groepen te
versterken, maar ook om samen nationale impact te
maken. In een notendop: Ze zijn initiatiefnemer van
deze vredesweek en ondersteunen lokale groepen en
individuen  die  zich  inzetten voor sociale
gerechtigdheid en vredeswerk, door ze te trainen en
te ondersteunen in niet-gewelddadige actie en
organisatie. Net zoals zij al jaren in het buitenland aan
vrede werken door lokale partners en activisten te
ondersteunen en begeleiden.

Er zijn meer gewapende conflicten dan ooit. Dat zien
we dichtbij, bijvoorbeeld in Oekraine, Palestina en
Libanon, maar ook verder weg, in Jemen, Congo en
Soedan. Al lijkt een einde aan het conflict soms ver
weg, bouwen aan vrede is altijld mogelijk én
noodzakelijk. Daar hebben zij uw hulp bij nodig.




Diaconie

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de
maanden aug 2025/ sept 2025.

Op zondag 3 augustus was de collecte voor de Vrolijkheid, de opbrengst was

€ 64,00.

Op zondag 3 augustus was tevens de (avondmaals)collecte voor Timon, de
opbrengst was € 107,00.

Op zondag 10 augustus was de collecte voor KIA Cuba, de opbrengst was

€ 68,50.

Op zondag 17 augustus was de collecte voor Schuldhulpmaatje UHR, we
ontvingen € 64,85.

Op zondag 24 augustus was de collecte voor De Glind, we mochten

€ 118,20 ontvangen.

Op zondag 31 augustus was de collecte voor PKN Studenten, we mochten

€ 55,15 ontvangen.

Op zondag 7 september, was de collecte voor PKN Geloven met Jongeren, het
bracht € 50,10 op.

Verder is er nog een gift binnengekomen voor het Noodfonds Leersumse /
Amerongse kerken van € 150,00.

Vanaf 1 juli is het nieuwe project “Straatpastoraat Utrecht” gestart. Tot nu toe is
hier € 770,50 voor binnengekomen.

Alle gevers hartelijk dank!!
Nico de Jong
Diaconie



Vredesweek 2025

Oecumenische viering 21 september

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog
en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat
iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer
dan 50 jaar de Vredesweek, die dit jaar
plaatsvindt van 20 t/m 28 september 2025. In
het hele land worden honderden activiteiten
georganiseerd, zoals ook de oecumenische
viering op 21 september in de St. Andrieskerk.

Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Er zijn meer gewapende conflicten dan ooit. Dat zien we dichtbij, bijvoorbeeld in
Oekraine, Palestina en Libanon, maar ook verder weg, in Jemen, Congo en
Soedan. Al lijkt een einde aan het conflict soms ver weg, bouwen aan vrede is
altiild mogelijk én noodzakelijk. En wij hopen hier in deze viering een kleine
bijdrage aan te leveren.

Voorganger in deze dienst is Marcel Sarot, die de dienst heeft voorbereid samen
met leden van het Oecumenisch Platform Leersum (OPL). Het thema is ‘Meer dan
het gewone'.

U bent van harte welkom in deze viering in de St. Andrieskerk, aanvang 10 uur. Er
is dan geen dienst in de Johanneskerk.

Namens het OPL,

Sjaak Rodenburg



Startzondag

Weerbaar
was het thema van de startzondag van de viering op 14 september j.l.

Christel Eijkelenboom maakte deze foto van de uitrusting die je hiervoor nodig
hebt.

Een goede outfit moet je hebben, jongen

je krijgt het nog moeilijk genoeg.

Je krijgt te maken met mensen die kwaad willen doen.
Maar met deze outfit blijf je overeind.

|Jzersterke terrein-boots heb je nodig, jongen

je hebt een zwaar eind te gaan.

Geen trendy adidaspantoffeltjes alsjeblieft

maar echte van Faith&Hope, daar kom je het verst mee.

Beenbeschermers en kneepads heb je nodig, jongen
zodat je tegen een stootje kan.

Niet van die neppers, het moet soepel zitten

die van 'Justice & Peace' hebben tenminste garantie.

Een stalen blauwhelm heb je nodig, jongen,

want je moet met je kop tegen alles in.

Zo'n glanzend plastic machocapje is niks voor je

een Trusthelm moet het zijn, waar je op vertrouwen kan.

Behalve deze outfit is je enige wapen, jongen

Gods trefzekere woorden, die raken het hart.

Dus ga op weg in je Faith&Hope, Justice&Peace en Trust
Met zulke merkkleding moet het lukken.

(naar een tekst van Karel Eykman)
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Ontmoeten & Verdiepen

Datum

Tijd

Locatie
Entree
Begeleiding

. MARC VAN DIJK

1
S AD
HUUB &/
OOSTERHUIS

De biografie '

Dinsdag 7 oktober 2025 Huub Oosterhuis
Biograaf Marc van Dijk houdt een lezing over
Huub Oosterhuis (1933-2023), afgewisseld
met samen te zingen liederen. Van Dijk vertelt
over Oosterhuis’ jeugd in bezet Amsterdam,
zijn visie op de Bijbel als politiek manifest, zijn
honderden liederen, en het oprichten van
culturele podia. Ook Oosterhuis’ conflicten
met Rome, zijn werk buiten de kerk, en zijn
verbindende taal komen aan bod. De avond
schetst een levendig beeld van ‘de paus van
Amsterdam’. Een projectkoor o.l.v. Bert Boer
verleent muzikale medewerking.

Marc van Dijk is journalist en schrijver. Voor
Huub Oosterhuis. De biografie ontving hij in
2024 de Publieksprijs voor het Beste
Religieuze of Spirituele Boek.

dinsdag 7 oktober

20.00 uur
Koningshof Doorn

Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Marjoke Limpens-Timmer



Ontmoeten & Verdiepen

Woensdagmiddag 8 oktober Palliatieve zorg: “Leven toevoegen
aan de dagen”

| “Palliatieve Zorg draait om leven
| toevoegen aan de dagen in plaats van
dagen toevoegen aan het leven”

Een half jaar geleden hield de hoogleraar Theo Boer in het kader van Ontmoeten
en Verdiepen in de Johanneskerk een lezing over euthanasie. Na afloop bleven
nog al wat mensen met elkaar in gesprek over hun ervaringen met de vragen die
een rol kunnen spelen bij mensen in de laatste levensfase. Daarom willen wij met
elkaar in gesprek gaan over vragen waarmee wij allemaal wel eens zelf of in onze
naaste omgeving, te maken kunnen krijgen. Vragen zoals: Wanneer krijg je
palliatieve zorg? Wanneer starten we daar mee, wanneer spreken we van
terminale zorg en wanneer van de stervensfase? Wat betekent palliatieve
sedatie?

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het doel is niet om de ziekte te genezen, maar
om het lijden te verrichten en het leven zo comfortabel mogelijk te maken op
lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
Onder leiding van Ellis Coombe, werkzaam bij Bartimeus als verpleegkundige en
consulent palliatieve zorg, spreken wij met elkaar over een aantal van deze
vragen.

Datum woensdag 8 oktober

Tijd 14.30-16.00 uur

Locatie Johanneskerk

Begeleiding Ellis Coombe en Teun Monster

Aanmelding Teun Monster timonster@planet.nl (ook voor autodienst)
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Johannes in het Dorp

Zondagmidda

MidZomerNachtsdroom

12 oktober Bas Verheijden,

In de serie (Hans) Zomerconcerten
neemt pianist Bas Verheijden ons mee
in de MidZomerNachtsdroom. Bas zal
muziek  van  Felix &  Fanny
Mendelssohn spelen en vertellen over
hun leven. Hun levensverhaal is
bijzonder en wordt verbonden door
de Midzomernachtsdroom. U kunt
kennis maken met de
overeenkomsten in hun muziek, hun
affiniteit met Bach, met Italié, etc.

Tijdens dit concert laat Bas u soms

raden of de muziek die hij speelt van Fanny of Felix is. Zo luistert u met nieuwe
oren naar de intense, maar ook lichte muziek waarin de elfjes en feeén uit
Midzomernachtsdroom altijd lijken rond te dansen. www.basverheijden.com

Datum zondag 12 oktober

Tijd 15.30 16.45 uur

Locatie Johanneskerk

Entree eigen bijdrage na afloop

Organisatie

Teun Monster
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Overige berichten

COV Euphoria
De COV Euphoria start het nieuwe koorseizoen met de voorbereiding voor het
Kerstmiddagconcert op 20 december én voor het

avondvullend concert op 7 maart 2026, waarin de Johannes Passion van
J.S. Bach met orkest en solisten ten gehore zal worden gebracht.
Als je geinteresseerd bent in het zingen van deze prachtige muziek, is het nu tijd
om je bij ons aan te sluiten!
Kijk voor meer informatie op de website: www.euphonia-rhenen.nl
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

21/09:  Oecumenische Vredesdienst in de Sint Andrieskerk

28/09: ds. Mendie Hofma

05/10: ds. Aleida de Hoog

12/10: ds. Diederiek van Loo

19/10: ds. Diederiek van Loo

26/10: ds. Coby de Haan

Autodienst

21 september: Truus Bretveld 456703 Vredesdienst met AK

28 september: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 2 oktober 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
okt t/m dec 2025: Teus Stahlie
jant/m mrt 2026: Hans Neecke
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